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DE HUILENDE BOER VAN PSALM 126 | De dichter van deze psalm gebruikt het beeld van een 
boer die in tranen zaait. Hij gooit de graankorrels in de grond, waarmee hij ook zijn gezin had 
kunnen voeden. Anders is er straks helemaal geen eten meer. De oogst is echter nog ver weg, 
de akker blijft vooralsnog kaal. 
Wat een ontroerend beeld! In dit leven is veel verdriet. Pijn, ziekte en gemis. Wat een 
gebrokenheid. Soms wanneer je om je heen kijkt zie je alleen maar ellende en verdriet. Ook het 
leven in geloof van een christen brengt vaak tranen. Tranen van verdriet om je zonden, tranen 
van blijdschap door de vergeving in Christus. Blijf zaaien ook als de tranen over je wangen 
stromen. 
Straks komt de oogst. Het gaat van tranen naar vreugde. De oogst komt, daarom kun je lachen 
door je tranen heen. Zo gaan we verder op reis door het leven. Tot we onze bestemming 
bereiken. We komen thuis met gejuich, en Jezus zelf zal al onze tranen drogen. 
Die hier bedrukt met tranen zaait, 
Zal juichen, als hij vruchten maait; 
Die ‘t zaad draagt, dat men zaaien zal, 
Gaat wenend voort, en zaait het al; 
Maar hij zal, zonder ramp te schromen, 
Eerlang met blijdschap wederkomen, 
En met gejuich, ter goeder uur 
Zijn schoven dragen in de schuur. © Leo Heuvelman 

De volgende keer iets van u/jij? 
 
Nieuws vanuit onze kerken 
• Pastoraat: 
Zoals u weet zal pastor Groenbroek in onze gemeenten het crisispastoraat op zich nemen 
indien zij dit in haar werkzaamheden kan inpassen. Daarnaast hebben wij in de 
kerkenraadsvergadering van 16 augustus besloten dat ds. Rienstra vanaf 1 september 
beschikbaar is voor pastorale werkzaamheden. Als gezamenlijke kerkenraden vinden wij het 
belangrijk dat pastoraat zijn doorgang blijft hebben in onze vacante periode. Gelukkig heeft ds. 
Rienstra naast zijn taak als consulent uren vrij om ons ook hierin te ondersteunen. Wilt u graag 
bezoek hebben van ds. Rienstra dan kunt u dit via uw scriba doorgeven. 
 

• Bezoek Nicolești: In september zullen enkele gemeenteleden een bezoek brengen aan onze 
partnergemeente Nicolești in Roemenië. Zij willen graag school- en knutselspullen meenemen. 
Daarvoor vragen zij uw hulp. U kunt helpen door bijvoorbeeld schriften, pennen, potloden, 
gekleurd papier of andere school- of knutselpullen in te leveren in de kerk. Hiervoor staat er 
achter in iedere kerk een doos/krat waar uw de spullen in kunt doen. 

 
• Startzondag: oproep voor zondag 24 september onze startzondag. De werkgroep startzondag 
zou het leuk vinden om met een groepje gemeenteleden dat graag zingt en/of muziek maakt 
een muzikale bijdrage te leveren aan deze dienst. Als je het leuk vindt om mee te doen, wil je 
je dan aanmelden bij Margrietha Wolfs-Fontijn (margriethawolfs@hotmail.com of  
tel. 06 15 38 16 62) 
 

• Diensten de komende tijd vanuit de kerk 
• De diensten zijn digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt volgens het 
rooster. In de Magnuskerk is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. Voor de andere kerken via 
“Kerkomroep.nl” en dan zoeken naar de desbetreffende kerk. Zie voor de 
bankrekeningnummers voor de collectes Gaandeweg of de websites. 

 
• Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken tenzij anders staat vermeld.  
 



zondag 20 augustus een dienst in Wedde om 11:00 uur. In deze dienst vieren wij het Heilig 
Avondmaal. Vooraf aan deze dienst en ook na afloop is er geen koffiedrinken. 
voorganger: ds. B.L. van der Woude 
organist: dhr. J.L. Rozema 
collecte: Noodfonds Westerwolde en kerk met een extra collecte voor de Diaconie Wedde 
 
zondag 27 augustus een dienst in Bellingwolde om 11:00 uur. Koffiedrinken vanaf 10:15 uur 
voorganger: ds. B.L. van der Woude 
organist: dhr. H. de Vries 
collecte: Voedselbank en kerk 
 
zondag 3 september een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: ds. H. Veltman 
organist: dhr. H.J.M. Roelofs 
collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk en een extra collecte voor Roemenië 
 
Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
Zondag 30 juli vanuit Bellingwolde naar dhr. en mw. Ekkelkamp als dank voor vrijwilliger van de 
kerk. 
Zondag 6 augustus vanuit Blijham naar de heren Koch en van der Wal als groet en bemoediging 
 
Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 
• Open Koffieochtenden: Iedere laatste woensdag van de maand in Het Trefpunt in Vriescheloo 
van 10:00 – 11:30 uur. Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Jong, 
oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. Koffie/thee drinken met aandacht voor 
elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk! Een verhaal vertellen….we zijn 
benieuwd. Info en/of opgave voor vervoer: Johanna Hulsman, tel 0597 54 11 47 of Woutje 
Boomsma, tel 06 51 35 00 18.  

 
• Gesprekskring: Graag zouden wij een gesprekskring beginnen in september. Op de 
woensdagavond willen we dan samenkomen. Op zo'n avond gaan we met elkaar het gesprek 
aan over het geloof en de bijbel. We praten over wat ons bezighoudt, bidden voor elkaar en 
zingen samen. Wil je hierbij aansluiten of heb je vragen? Neem contact op met Margrietha 
Wolfs-Fontijn. (margriethawolfs@hotmail.com of tel. 06 15 38 16 62). De eerste keer is bij 
Margrietha thuis: Oosteinde 11, Blijham.  
 

• Uitnodiging -uitstapje voor leden van onze vier kerken 
op 21 september a.s.  
Vertrek om 13.00 uur vanaf het Karspel in 
Bellingwolde.  We gaan naar Schloss Clemenswerth in 
Sögel, Duitsland. Bezichtiging en rondleiding in het slot 
en de kloostertuin, daarna gaan we koffie/thee drinken 
met gebak in Sögel. 
Kosten plm. € 23,00 p/p incl. autokosten. 
Opgeven voor 1 september bij Dita Haverdings 
0597-531707 of Dity Hofman tel. 06 21506833 of mail: 
hofmanmaring@gmail.com 
Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op de 
websites van de kerken. Ook wanneer een activiteit niet doorgaat kunt u dat hier lezen. 

 
scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit onze gemeente: 
we wensen alle zieken en de mensen die behandeld worden voor hun ziekte sterkte en 
beterschap. 
Hartelijke groet 
Geeke van der Haar 


